Bijbelstudies Handelingen — Gedreven door de Heilige Geest

Handelingen is het eerste boek van de kerkgeschiedenis: het gaat over de verhoogde Jezus
die door Zijn Heilige Geest Zijn gemeente opbouwt. Het boek legt daar het accent op. Paulus
moet ervoor worden bekeerd, de discipelen moeten voor Zijn missie naar de heidenen
worden ingewonnen, de joden ze ergeren zich steeds aan het evangelie, omdat het hun
voorrechten als volk van God afpakt. De heidenen ze vinden deze Jezus met zijn absolute
waarheidsclaim een gevaar voor de stabiliteit. En in de jonge gemeenten liggen dwalingen op
de loer. En ondanks dat eindigt het boek profetisch: Hij (Paulus) predikte het Koninkrijk van
God en gaf onderwijs over de Heere Jezus Christus, met alle vrijmoedigheid, onverhinderd.
Met die houding hopen wij na deze week ook weer uit elkaar te gaan. In de Bijbelstudies
zoomen we in op een aantal thema’s in handelingen. Daardoor willen we leren hoe de Geest
werkt en hoe we dat door kunnen vertalen naar ons leven. Thema’s die in een
postchristelijke samenleving steeds actueler worden.

Bijbelstudie 1 — De bekering als nieuw begin- (Hoe) Ben ik bekeerd?
Bespreken: Handelingen 9:1-19a.

Leestips: Hand 22:3-11; Hand 26:2-18; Hand 16:14-15; 2 Kron. 33:12, 13. Ps 22:11.

We willen eerst letten op de bekering van Paulus. Dat is een bijzondere bekering en spreekt
tot de verbeelding. Het is iets waar soms naar verlangd wordt. Toch zijn er maar weinig van
deze bekeringen bekend in de Bijbel. Heel vaak gaat het geleidelijk aan, zoals bij Lydia de
purperverkoopster, of veel menselijker, zoals bij de roeping van Petrus en lieflijker, als bij de
roeping van Levi. En toch is ook dit een manier waarop God mensen grijpt. Wat kunnen wij
van Paulus bekering leren? Hoe spreekt Paulus zelf over zijn bekering en wat is voor hem
daarin de essentie? Herken jij dit in je eigen leven? Heb jij je eigen bekering wel eens ingezet
om de echtheid van het evangelie te onderstrepen? Verwacht je vandaag nog dat God
vervolgers tot volgelingen maakt en hoe vertaal je dat door? Wat leer je ervan dat God
Ananias inschakelt? Wat leer je van de reactie van Ananias? Hoe kun jij dit in je eigen leven
herkennen en toepassen?

Bijbelstudie 2 — De Geest doorbreekt de grenzen — Hoe kan ik weten dat de

Geest mij over grenzen wil laten gaan?
Bestudeer: Handelingen 11: 1-18.

Leestips: Neh 2:1-5; Hand 13:1-3; Hand 16:6-10;

Paulus gaat direct na zijn bekering in het jaar 33 preken. Hij is niet te houden. Het levert hem
direct tegenstand op en de dreiging van de dood. Hij moet tijdelijk even tot bezinning en
rijping komen. En we horen zo’n 12 jaar niet veel van hem. Tegelijk gaat de Geest wel verder.
De gemeente groeit enorm en er vindt een belangrijke ontwikkeling plaats. God gaat Zijn
gemeente uit de joden laten zien dat ook de heidenen het evangelie verkondigd moet
worden, zonder dat zij zich aan de joodse leefwijze hoeven te houden.

Wat zijn de grenzen waar Petrus overheen is gegaan? Van wie komt de meeste tegenstand?
Hoe werd Petrus overtuigd dat hij dit toch moest doen? Hoe komt de Heilige Geest hierin
naar voren? Zijn er of zouden er nu nog grenzen tussen het volk van God en anderen moeten



zijn? Merk jij dat God ergens van jou vraagt of gevraagd heeft om buiten je eigen comfort
zone te gaan ter wille van het evangelie? Hoe herken je daarin de stem van de Heilige Geest?

Bijbelstudie 3 — Geen standaard aanpak in het evangelie - Hoe plaats ik het

Evangelie in de context?
Bestudeer Handelingen: 17:1-5 en 10-12, 15-34,

Leesttip: Hand 13:13-41; 1 Kor 9

Paulus als de grote heidenapostel verkondigt het evangelie eerst aan de Jood en ook aan de
Griek. Hij doet dit steeds in die volgorde. Eerst gaat hij naar de synagoge waarna er
vervolgens een gemeente ontstaat van gelovigen. Daarna richt Paulus zich ook tot de
heidenen, die zich dan aansluiten bij de gemeente. We willen er eerst op letten hoe Paulus
het evangelie aan de Joden brengt, om er daarna op te letten hoe Paulus dat aan de
heidenen doet. Daarvoor pakken we handelingen 17, omdat in dit hoofdstuk beide
benaderingen staan. In beide benaderingen sluit Paulus aan bij wat de Geest al in de mensen
heeft bewerkt aan kennis van God en tegelijk confronteert hij ook met iets nieuws.

Hoe sluit Paulus aan bij de Joden in Thessalonica? Welke voorkennis veronderstelt hij en
waarin zit de confrontatie? Welke twee reacties zie je op het evangelie? Wat kunnen wij
ervan leren hoe wij mogen aansluiten bij mensen die de Bijbel hebben en waarin we ze
moeten confronteren? Herken je ook de positieve reacties van geloof?

Wat is de aanleiding voor de rede op de Areopagus? Hoe sluit Paulus aan bij de mensen in
Athene en waarin zit de confrontatie? Hoe kun jij aansluiten bij de levens van niet-christenen,
en waarin moet je ze confronteren? Herken je dat dit werkt of blijft dit lastig?

Welke verschillen en overeenkomsten zie je tussen beide toespraken? Wat leert ons dit over
het evangelie?

Bijbelstudie 4 — Tegenstand van Jood en heiden - Hoe ga ik om met tegenstand?
Bestudeer: Handelingen 17:5-9, 13, 14; 19:24-20:1

Leestips: Mat 10:34-42; Mat 13:24-30; Hand 14:19-22; Handelingen 13:42-52

Gisteren dachten we na over de manier waarop het evangelie wordt gebracht. We willen nu
nadenken over de tegenstand die het ook steeds oproept. Het is een terugkerend element in
Handelingen. Maar tegenstand is niet altijd een kenmerk dat je aan de goede kant staat. Het
is maar aan welke kant je staat, wat je als tegenstand benoemt. Daarom is het goed om te
kijken naar de essentie van de tegenstand en hoe Paulus daarmee omgaat.

Waar ligt de basis van de tegenstand bij de Joden? Hoe ontwikkelt deze zich bij de Joden?
Hoe reageren Paulus en de broeders hierop en wat leer je daarvan? Wat herken je hiervan
binnen de kerk en bij jezelf? Voel jij ook weleens weerstand tegen het evangelie van andere
christenen?

Waar komt de tegenstand in Efeze vandaan en hoe ontwikkelt deze zich? Wat kunnen we
leren van Paulus houding zowel tijdens (vers 30) het oproer als ervoor (vers 37)? Voel jij ook
weleens weerstand in de samenleving en bij jezelf?



Wanneer je weerstand voelt als iemand je een spiegel voorhoudt, hoe kun je dan weten of
die weerstand komt uit je zelf, of dat het weerstand is door de Geest die je laat weten dat de
ander niet vanuit het evangelie handelt? En als je het evangelie zelf brengt, hoe weet je dan
dat de weerstand die je ervaart daadwerkelijk door dat evangelie wordt opgeroepen en niet
door iets anders?

Bijbelstudie 5 — Het apostelconvent- Hoe ga ik om met verschillen in de kerk?
Bestudeer: Handelingen 15:1-34.

Leestips: Galaten 1; 1 Kor 8 en 9; Rom 14 en 15; Hand 15:35-41, 1 Kor 3.

Een belangrijk thema binnen de christelijke kerk is, hoe je om kunt gaan met broeders en
zusters, die op grond van de Bijbel, tot andere inzichten zijn gekomen dan jijzelf. Hoe ga je
daar mee om? Wat is onopgeefbaar? Is er wel iets onopgeefbaar? Het zijn de vragen die we
in deze Bijbelstudie willen bespreken.

Wat was de aanleiding voor het apostelconvent? Wat zijn de leeruitspraken op het
apostelconvent? Wat is voor jou essentieel voor een christelijke gemeente? Ben je geneigd
het snel oneens te zijn met iemand of ga je vaak te snel met iemand mee?

Jakobus noemt in vers 20 vier dingen. Hebben we ons daar nog aan gehouden? Wat kunnen
wij van deze houding leren? Heb je wel eens ter wille van de voortgang van het evangelie
afstand gedaan van iets waarvoor je op basis van de Bijbel wel ruimte ziet? Hoe werd het
evangelie daardoor bevorderd?

Bijbelstudie 6 — Gemeente opbouw — Een bemoediging en waarschuwing
Bestudeer: Handelingen 20:17-38.

Leestips: 2 Tim 3:10-4:3.

We zijn bij de laatste Bijbelstudie gekomen. Paulus heeft 2 jaar en drie maanden in Efeze
gewerkt en God heeft Zijn werk rijk gezegend. Er is een grote gemeente ontstaan, en nu gaat
Paulus nog een keer langs om afscheid te nemen. Hij geeft zelf een inkijkje hoe hij in de
gemeente heeft gediend. Daar kunnen wij van leren. Verder roept hij de ouderlingen ertoe
op alert te blijven. Toen de Geest de gemeente vervulde met ijver en drang moest er veel
weerstand overwonnen worden. Zo zal er ook in de toekomst weerstand blijven komen.

Wat kunnen wij leren van Paulus’ houding in Efeze in vers 19-21, 26, 27, 31-35? Waar ligt zijn
prioriteit en wat betekent dat voor datgene waartoe God jou roept? Welke functie heeft dit
persoonlijk getuigenis? En waar kun jij dit ook zo inzetten?

Kan de Geest van God nog steeds mensen leiden in moeilijke situaties? Herken je die
overgave van Paulus om voor zijn roeping alles over te hebben? Waar zie je dit soort
toewijding terug in je eigen kerk? Als jij terugkijkt op de afgelopen Bijbelstudies waarin heb jij
je sterk verbonden gevoeld? Wat heb jij van de Bijbelstudies geleerd en wat zou jij de
anderen in jouw groep mee willen geven? Hoe voel je je daarin verbonden met Paulus?



