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Beste jongere, 
 
Fijn dat je mee hoopt te gaan op Gezinskamp! We hopen met elkaar een mooie, goede 
en gezellige week te hebben waarin we elkaar en God (beter) leren kennen. Op kamp 
worden er allerlei dingen georganiseerd. Zo is er sport, spel, muziek en Bijbelstudie. 
De Bijbelstudies van het kamp staan in dit boekje. Aan het begin van elke Bijbelstudie 
staat een korte inleiding over het onderwerp van die dag.    
 
OPZET VAN DE BIJBELSTUDIES 
Het thema van de gezinskampen van dit jaar is ‘Job, overgave aan een oppermachtige 
God!’ Hierover gaan we met 6 hoofdvragen in 6 Bijbelstudies uit het Bijbelboek Job 
nadenken. 
 
Dag 1 Waarom dien ik God?   - Job 1:1-12 
Dag 2 Hoe ga ik om met lijden?   - Job 1:13-2:13 
Dag 3 Is mijn godsbeeld wel juist?  - Job 4 : 1-9 (Elifaz) 

- Job 8 : 1 -10 (Bildad) 
- Job 11 : 1-6 (Zofar) 

Dag 4 Is God wel rechtvaardig?   - Job 13:13-25 en 19:21-27  
Dag 5 Weet ik het beter dan God?  - Job 38:1-7, 40:1-9 en 42:1-6 
Dag 6 Zit het goed tussen God en mij?  - Job 42:7-17 
 
ACHTERGRONDINFORMATIE  
Hieronder lees je wat achtergrondinformatie over het Bijbelboek Job. Deze informatie 
helpt je om te begrijpen wat voor een Bijbelboek Job eigenlijk is. De informatie over 
het Bijbelboek komt uit de Studiebijbel. In de voorbereiding op de Bijbelstudies kan het 
interessant zijn om deze te gebruiken om nog meer informatie over het boek te vinden.  

 Titel We behandelen het boek Job. Job is de naam van de hoofd-

persoon uit dit boek. De naam Job betekend ‘Waar is mijn 
(menselijke/goddelijke) vader?’ 

 Schrijver Het is niet bekend wie het boek Job heeft geschreven. In het 

joodse geloof denkt men dat Mozes dit heeft gedaan. In de Bijbel 
staat echter geen schrijver van het boek vermeldt.  

Doel Het boek Job staat in de Bijbel bij de wijsheidsliteratuur- of 

poëtische boeken.  (samen met de boeken Psalmen, Spreuken, 
Prediker en Hooglied). Dit betekent dat het boek als doel heeft om 
ons als lezer iets te leren. In het boek Job leren we een aantal 
verschillende hoofdzaken. Zo zien we hoe Job trouw blijft aan God 
ondanks de verzoekingen van de satan, we zien hoe Job omgaat 

Inleiding 

“overgave aan een oppermachtige God!” 
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met lijden en met vragen die daarbij op kunnen komen en we zien 
hoe God reageert op de aanklacht van Job.  

 

  Plaats Job leefde in het land Uz. Er zijn twee plaatsen waar men vermoed 

dat het land Uz heeft gelegen. Sommige mensen denken dat het 
land Uz ten noorden van Israel heeft gelegen. De meeste mensen 
denken echter dat het in de buurt van het land Edom heeft 
gelegen. Dit ligt ten zuiden van Israël, onder het land Moab.  

 Wanneer Job leefde waarschijnlijk in de tijd voordat Mozes met de 

Israëlieten het land Egypte uittrok. Hij was niet van het Joodse volk 
en diende God net zoals Melchizedek (Gen 14), Jetro (Ex. 18) en 
Abimelech (Gen 20) ook God dienden zonder bij het Joodse volk 
te horen. Daarom denkt men dat Job leefde in de tijd tussen Noach 
en Mozes.  

 Overzicht Job is een lang Bijbelboek waarin veel verschillende gebeurte-

nissen elkaar afwisselen. Om tijdens de voorbereiding van de 
Bijbelstudies wat meer overzicht te hebben over het hele 
Bijbelboek kun je het volgende overzicht gebruiken.   

 
Deel 1: De inleiding (1-2) 
Deel 2: Jobs dialogen met zijn vrienden (3-31) 
  2.1 Jobs bittere klacht (3) 
  2.2 Eerste serie van dialogen (4-14) 
  2.3 Tweede serie van dialogen (15-21) 
  2.4 Derde serie van dialogen (22-27) 
  2.5 Jobs laatste toespraak (28-31) 
Deel 3: Elihu’s monoloog (32-37) 
  3.1 Eerste toespraak (32-33) 
  3.2 Tweede toespraak (34) 
  3.3 Derde toespraak (35) 
  3.4 Vierde toespraak (36-37) 
Deel 4: Gods spreken uit een storm (38:1-42:6) 
  4.1 Eerste toespraak van God (38:1-40:2) 
  4.2 Eerste antwoord van Job (40:3-5) 
  4.3 Tweede toespraak van God (40:6-41:26) 
  4.4 Tweede antwoord van Job (42:1-6) 
 
KAMPTHEMA- “JOB, OVERGAVE AAN EEN OPPERMACHTIGE GOD!” 
We kennen allemaal het verhaal van Job wel. De godvrezende Job, die alles wat hij 
bezit kwijtraakt in een krachtmeting tussen God en de satan. Omdat we het verhaal zo 
goed kennen, lopen we het risico er een beetje oppervlakkig doorheen te lezen. Dat is 
jammer, want het boek Job gaat over belangrijke onderwerpen: Waarom dien je God? 
Hoe ga je om met verdriet en verlies? Wat gebeurt er als jouw beeld van God niet blijkt 
te kloppen? Accepteer jij Gods leiding en beslissingen? 
 
Het doel van het boek Job is om ons iets te leren. Zo gaan de vragen en onderwerpen 
uit het boek Job niet over vroeger maar ze gaan over jou leven! Heb daarom deze 
week de moed om de vragen van Job op jezelf te betrekken. Wat zou jij zeggen, 
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denken en voelen als jij Job of één van zijn vrienden zou zijn geweest. Welke 
antwoorden zou jij geven op de vragen die gesteld worden?  
 
We moeten ons echter niet tevreden stellen met de antwoorden wij zouden geven. We 
kunnen in de Bijbel ook ontdekken welke antwoorden God zelf zou geven. Deze 
antwoorden zien we in het boek Job al terugkomen maar ook andere Bijbelgedeelten 
willen ons hier meer over leren. Probeer daarom ook antwoorden te zoeken in onder 
andere het Nieuwe Testament waar Jezus ons leert wie God is.  
 
Ik hoop dat je deze week een goede en leerzame week mag hebben. Ik bedoel hiermee 
niet dat je alle antwoorden zult vinden op vragen die voorbij zullen komen. Ik hoop dat 
je het doel van het boek Job mag vinden. Namelijk de overgave aan een 
oppermachtige God!  
 
VOORBEREIDING OP DE BIJBELSTUDIES 
Je kunt prima Bijbelstudie doen zonder de Bijbelstudies voor te bereiden. Echter, de 
ervaring leert dat je er het meeste aan hebt als je de Bijbelstudies (thuis) al voorbereidt. 
Om je een beetje te helpen hebben staan in de tabel hieronder een paar algemene 
tips.  
 

Stap 1: Bid Bid of God je duidelijk wil maken wat er staat 
Bid dat je gedachten niet af zullen dwalen 

Stap 2:  Lees Zoek een rustige plek en zet alle ‘social media’ uit ☺ 
Lees het Bijbelgedeelte rustig door 

Stap 3: Overdenk Stel vragen (Wat staat er? Waarom zegt de schrijver het?  
Wat betekent dit vers voor mij?) 

Stap 4:  Schrijf Schrijf gedachten, ideeën, vragen en ontdekkingen op 
Maak de voorbereidingsvragen bij de Bijbelstudies 

 
HET DOEL VAN DE BIJBELSTUDIES 
Bij Bijbelstudie gaat het er om dat we ontdekken wat God tot ons wil zeggen door Zijn 
Woord. Als je je Bijbel open doet spreekt God tot jou! Soms kun je diep geraakt worden 
door een bepaalde tekst, maar dat hoeft niet altijd. Het gaat erom dat we datgene wat 
we ontdekken in de praktijk gaan brengen (Mat. 7:24). Bijbelstudie doen is geweldig, 
maar soms ook pittig of moeizaam. Soms moet je even flink ‘zweten’ om een bepaald 
stuk te begrijpen. Dat is helemaal niet erg, het hoort er gewoon bij. Op andere 
momenten kun je enorm verrast zijn omdat je iets heel moois ontdekt.  
 
STILLE TIJD 
Op het kamp is er tijd voor je eigen stille tijd.  
Hoe kun je nu zelf het beste stille tijd houden?  
 
1. Rust! 

Zoek een rustige plek Word stil. 
2. Gebed! 

Bid om de Heilige Geest, zodat je begrijpt wat je leest. En zodat je begrijpt wat de 
Heere tegen jou wil zeggen in dit Bijbelgedeelte. 

3. Lees! 
Lees (zachtjes hardop) een kort Bijbelgedeelte.  
Let op: 
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• over wat/wie gaat het? 

• wat leer ik hier over de Heere Jezus? 

• wat leer ik over mijzelf? 

• welk vers vind ik belangrijk? 

• wat zegt de Heere tegen mij? 
→ Stap 3 kun je opschrijven in een boekje. Schrijf het Bijbelgedeelte er 
boven. 

4. Antwoord! 
Wat wil ik nu tegen de Heere God zeggen? Of aan Hem vragen. 

5. Leer! 
Als je tijd over hebt, leer een tekst uit je hoofd. Je kunt hem aanstrepen in je 
bijbel. 

 
We hopen dat jullie de smaak te pakken zullen krijgen en wensen jullie de zegen toe 
van Jezus Christus Zelf! 
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Dag 1 

 “Waarom dien ik God?” 
 
BESPREKEN: JOB 1:1-12 
LEESTIPS: LUKAS 8:4-15, LUKAS 17:11-19, JOHANNES 6:26-27 EN 67-69 
 
Job dient God. Dat blijkt uit wie hij is, hoe hij leeft en hoe hij zijn kinderen opvoedt. God 
ziet dat en is er blij mee. Maar dan werpt de satan een belangrijke vraag op: Waarom 
dient Job God? Om wie God is, of om wat God hem geeft? Die vraag geldt ook voor 
jou: Waarom dien jij God eigenlijk? Hoe sterk en belangeloos is jouw liefde voor Hem? 
Hoeveel houvast heb jij nog als er tegenwind komt? 
 

VOORBEREIDINGSVRAGEN 
1.  Is er iets wat jou aanspreekt? 
 
2.  Is er iets wat je niet begrijpt? 
 
3.  Is er iets waar je op kamp graag verder over wilt praten? 

 
VRAGEN 
 
1. Job wordt voorgesteld in dit hoofdstuk. Zijn levenshouding, business, gezin, 

geloof, enz. Vertel in de groep wie jij bent. Hoe zou God jou voorstellen aan de 
groep? Klopt Gods beeld van jou met dat van jezelf? 
 

2. Waarom dien jij God?  

• Hij is mijn Schepper/Herder/Meester/Vader 

• Hij is mijn Verlosser/Koning  

• Omdat Hij trouw/liefde/…….. is (zijn deugden) 

• Om wat Hij doet 

• Zo ben ik opgevoed 

• Ik ben bang om verloren te gaan 

• Wie zou ik anders moeten dienen? 

• Ik weet niet of God bestaat, maar voor de zekerheid en het geval het waar is. 

• Anders …………………………………………………………………………… 
 
EEN DIENAAR LEERT GODS STEM KENNEN  

Waar begin je mee bij het beantwoorden van de vraag waarom je God dient? Begin je 
bij jezelf of bij wie God is? Misschien vind jij het moeilijk om jezelf aan God toe te 
vertrouwen, hoe komt dat? Ken je Zijn stem? Durf je op Hem te bouwen in elk seizoen 
van je leven? Waarom is God te vertrouwen?  
 
GOD IS STERKER DAN DE SATAN 
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3. Het bestaan van de satan en zijn volgelingen die werkzaam zijn op de aarde kan 
ons angst in boezemen. De satan zal je proberen te overtuigen dat het dienen 
van God geen zin heeft of te moeilijk is. Welke tekst overtuigt jou dat God sterker 
is dan de duivel en zijn machthebbers? Ook het lijden kan ons enorm 
overweldigen. Wie/wat is jouw houvast?  
1 Petr. 3:22, 1 Kor. 15:50-58, Hebr. 6:19-20, Hebr.12:1-2 

 
HOE IS HET IN JOUW HART? 

4. Job leidde een heilig, vruchtbaar leven. In het Bijbelgedeelte spreekt God over 
Job en zijn oprechtheid. Job pleitte voor zijn kinderen en offerde brandoffers voor 
God. Lees Lukas 8:4-15. Dit is de gelijkenis van de zaaier. Hoe ziet de aarde van 
je hart eruit? Zit het vol met distels, brandnetels of stenen. Zonden, verkeerden 
beelden van God? Hoe ontvang jij het Woord van God? Wat moeten we doen om 
vruchten voort te brengen?  

 

5. Wat vraagt God van jou?  

• Deuteronomium 10:12  

• 1 Petrus 3:15 

• Micha 6:8 

• Markus 12:29-31 

• ………………. 
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Dag 2 

 “Hoe ga ik om met lijden?” 
 
BESPREKEN: JOB 1:13-2:13 
LEESTIPS: PSALM 56, JOHANNES 11:32-45, 2 KORINTHE 1:3-7, 1 PETRUS 3:17 
 
Job lijdt en niet zomaar een beetje. Weinig mensen hebben meer geleden dan Job. 
De gesprekken van Job met zijn vrienden laten zien dat het moeilijk is om het lijden te 
duiden. Wie zijn schuld is het eigenlijk? Is er een schuldige? Wat is de oorzaak van 
het lijden? Waar is God in het lijden? Hoe ga jij om met lijden in jouw leven? Door het 
lezen van het boek Job zullen veel vragen rondom het lijden van de mens beantwoord 
worden.  
 

VOORBEREIDINGSVRAGEN 
1.  Is er iets wat jou aanspreekt? 
 
2.  Is er iets wat je niet begrijpt? 
 
3.  Is er iets waar je op kamp graag verder over wilt praten? 

 
VRAGEN 
 
1. In dit gedeelte lezen we verschillende reacties op verdriet en verlies:  

Berusting, overgave, depressie, vertrouwen op God, verslagenheid, boosheid, 
opstand, beredeneren en schuldig verklaren van het slachtoffer, stellen van 
waaromvragen, enz… Wat is de reactie van Job, van zijn vrouw en zijn 
omgeving? Later in de week gaan we dieper in op de reacties van zijn vrienden. 
Lees onderstaande Bijbelverzen. (verdeel per persoon ivm de hoeveelheid)  

 
Job: Job 1:21, Job 3:1, Job 6:2, Job 6:14, Job 7:17-18, Job 10:1,18, Job 13:3-4, 

Job 16:2, Job 16:19-20, Job 19:2-3, Job 21:34  
Zijn vrouw: Job 2:9  

 
2. Denk eens terug aan verdriet wat jij zelf hebt meegemaakt. Deel daarover iets in 

de groep. Hoe reageerde jij daarop? Herken je de emoties van Job en zijn vrouw 
in jouw leven? Wat heeft dat lijden voor uitwerking gehad in jouw verhouding tot 
God?  

 
3. Wat kan het nut van lijden zijn? Lijden heeft verschillende functies. Zoek de 

Bijbelgedeelten op. Welk nut ontdek je?  
a. Joh. 16:33, 2 Kor. 1:3-7, Rom. 8:18-35 
b. Hand. 12:23 
c. Ps. 66:10-12, Fil. 4:11-13 
d. Gen. 50:20, Joh. 11:4, Joh. 11:32-45 
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e. Lijden kan van betekenis zijn in de hemelse gewesten (Jezus, Job) 
 

Welke reden of Bijbeltekst troost jou in een tijd van lijden? 
 
4. Lees psalm 66:10-12. Een citaat op bijbelkracht.nl zegt dit:  

“Het louteren van zilver gebeurd met heel veel aandacht en precisie met als 

doel een zo zuiver mogelijk product te krijgen. Zo zuiver dat de maker zijn 

gezicht gespiegeld kan zien in het zilver. Dit verwijst natuurlijk naar het 

steeds meer vormen naar Gods beeld en gelijkenis in wie wij zijn, hoe wij 

spreken en hoe wij handelen.”  

Noem een paar voorbeelden uit de Bijbel waarbij je dit ziet gebeuren. Wellicht kun 

je ook een voorbeeld van een persoon uit de gemeente of familielid noemen. 

Misschien heb je uit je eigen leven wel een gebeurtenis die moeilijk voor je was, 

maar waardoor je wel veel over God geleerd hebt. Deel dit in de groep als je dat 

wilt. 

 

5. God geneest mensen van ziektes, verslavingen en redt mensen uit het lijden. 
Vroeger en ook nu. Bespreek onderstaande stellingen. Gebruik Bijbelverzen/-
gedeelten ter ondersteuning. 
a) Jezus is onze Geneesheer, iedereen kan door Hem genezen worden. 
b) Als je God dient, gaat alles je voor de wind. Denk aan Joh. 11:22 ‘Alles wat je 

van God vraagt, zal Hij je geven.’  
c) Lijden hoort bij dit zondige leven op aarde, je moet het aanvaarden.  
d) God belooft ons geluk en voorspoed. Als je tegenspoed hebt, zijn er zonden in 

je leven. 
 
6. We kunnen soms erg gericht zijn op ons eigen lijden. Laten we ook naar de ander 

kijken. Ken je mensen om je heen die erg lijden? Lichamelijk lijden of geestelijk 

lijden door eenzaamheid, verslaving, huwelijken die moeizaam zijn. Hoe kun je 

een ander helpen die lijdt? Wat kun je concreet doen voor zo iemand?  
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Dag 3 

 ”Is mijn Godsbeeld wel juist?” 
 
Dit klinkt als een heel moeilijke vraag. Maar eigenlijk kan je deze vraag heel eenvoudig 
maken: Wie is God? Is hij een strenge God, een lieve God of allebei? En dan de vraag: 
‘Hoe ervaar jij dit?’ 
De vrienden van Job worstelen met een belangrijk probleem. De situatie van Job past 
niet in hun beeld van hoe God met mensen omgaat. Als je rechtvaardig leeft ontvang 
je Gods zegen. Dus als je lijdt moet je gezondigd hebben. Ze blijven proberen om alles 
weer kloppend te maken. We gaan langs de 3 vrienden die met Job in gesprek gaan. 
Ze heten Elifaz (Job 4 vers 1-9), Bildad (Job 8 vers 1-10), en als laatste naar Zofar. 
(Job 11 vers 1-6) 
 

VOORBEREIDINGSVRAGEN 
1.  Is er iets wat jou aanspreekt? 
 
2.  Is er iets wat je niet begrijpt? 
 
3.  Is er iets waar je op kamp graag verder over wilt praten? 

 
BESPREKEN: JOB 4:1-9 (ELIFAZ) 
Nadat Job in hoofdstuk 3 zijn geboortedag vervloekt heeft, antwoord zijn vriend Elifaz 
de Themaniet. Hij zegt in vers 7 en 8: ‘Denk er toch aan: wie is er ooit als 
onschuldige omgekomen? En waar zijn er ooit oprechten uitgeroeid? En ‘zij die 
onrecht ploegen en moeite zaaien oogsten dat ook.’’ 

 
1. Wat vindt je na het lezen van dit stukje mooi? Wat begrijp je niet? Welke 

conclusie zou je kunnen trekken? 

2. Elifaz zegt dat Job voor zijn verkeerde daden direct door God gestraft wordt. Hoe 

kijken jullie hiernaar? Straft God rechtstreeks? Hoe zegt Jezus dit zelf? Zie Joh. 9: 

1-3. 

3. Stelling: Je oogst wat je zaait. Bespreek waarom je het hier wel of niet mee eens 

bent. Leg eens uit waarom? 

4. Hoe is jouw beeld van God? Wat herken je in Elifaz? Wat niet? Denk jij weleens 

dat iemand het er misschien naar gemaakt heeft, als hij/zij met lijden te maken 

heeft? 

BESPREKEN: JOB 8: 1-10 (BILDAD) 
Nadat Job in hoofdstuk 6 en7 reageert op de toespraak van Elifaz, komt zijn tweede 
vriend Bildad, de Suhiet, aan het woord. Hij snapt ook niet waarom Job dit overkomt, 
dit moet een reden hebben. Zoals hij het zegt in hoofdstuk 8: hij somt hij allerlei dingen 
op die duidelijk moeten maken dat wat Job overkomt een straf van God is. Welke 
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dingen lees jij in vers 2, 5 en 6, 11 en 12, 11–15 en vers 20? Dit zijn voor Bildad 
allemaal redenen om het verdriet en de ellende die hem overkomen is, te verklaren. 
  
1. Hoe ga jij om met het lijden in jouw leven of met dat van jouw familie of vrienden? 

Probeer jij het te verklaren? En zo ja, hoe dan? 

2. Ken jij iemand die lijdt? Vertel eens? Hoe zou je hem/haar kunnen bemoedigen? 

Schrijf een brief aan deze persoon, waarin je hem bemoedigt vanuit de Bijbel met 

het lijden dat hem treft. (deze brief mag je echt geven maar het hoeft niet)  

3. Kijk nog een naar vers 5 en 6. Herken je wat Bildad zegt tegen Job? Ken jij 

voorbeelden van mensen die ‘goed’ leven en toch lijden? Of andersom, die zegen 

ontvangen zonder verdiend te hebben? 

BESPREKEN: JOB 11: 1-6 (ZOFAR) 
Na de reactie van Job op Bildad en nadat Job zijn vragen en zijn klachten tegen God 
uitspreekt, komt zijn derde en laatste vriend Zofar, de Naämathiet. Deze vriend 
reageert scherp op de arrogantie van Job. Hij vindt dat Job loze woorden spreekt en 
hij roept Job op tot boetedoening, zie vers 2-12. Hij zegt dat Job van zijn trots af moet 
stappen en dat God dan zijn omstandigheden zal veranderen. In vers 5 zegt hij: ‘Maar 
och, sprak God zelf maar, en opende Hij Zijn lippen maar tegen je. Maakte Hij je de 
verborgenheden van de wijsheid maar bekend, want de wijsheid is nog dubbel zo 
groot! Weet dat God ter wille van jou veel van je ongerechtigheid vergeeft.’ Zofar wil 
net als Job dat God rechtstreeks tot Job spreekt, maar om precies de omgekeerde 
reden. Job wil zijn gelijk halen, maar Zofar weet zeker dat Job veroordeelt zal worden. 
Hij wil dus dat Job boete doet, hij wil dat Job stopt met zijn dwaasheid en dat hij stopt 
vol te houden en dan hij gelijk heeft.  
 
1. Zofar had een bepaald beeld van God. Zofar ziet God als iemand die alleen straft 

als je iets verkeerd hebt gedaan. Dit blijkt uiteindelijk niet te kloppen. Welk 

Godsbeeld heb jij? En ben jij bereid om jouw Godsbeeld, als deze niet klopt, te 

laten corrigeren? 

2. Job verlangt ernaar dat God zelf tot hem zal spreken. Herken je dit? Dat God je 

vertelt en duidelijk maakt wat de reden en oorzaak is van het lijden? Wat doe je 

daar dan mee als God het niet altijd duidelijk maakt? 

3. Ken je andere Bijbelse voorbeelden rondom lijden? Hoe ging David ermee om? 

Hoe spreekt God tot hem? Herken je dat in je eigen leven?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

Dag 4 

 “Is god wel rechtvaardig?” 
 
Job worstelt met deze vraag na al het lijden dat hem is overkomen. In Job 27 vers 2 
zegt Job: ‘Zo waar God leeft, Die mijn recht heeft weggenomen, en de Almachtige Die 
mijn ziel bitterheid heeft aangedaan.’ Job is hier in een grote vertrouwenscrisis 
gekomen met God. Hij twijfelt aan Gods rechtvaardigheid, anders was hem dit lijden 
toch niet overkomen? Hij roept God ter verantwoording: God moet maar eens vertellen 
waaraan hij dit verdiend heeft, anders was hem dit lijden toch niet overkomen?  Tegelijk 
houdt Job vast aan het vertrouwen dat God hem uiteindelijk zal rechtvaardigen, tijdens 
zijn leven of na zijn dood.  
 

VOORBEREIDINGSVRAGEN 
1.  Is er iets wat jou aanspreekt? 
 
2.  Is er iets wat je niet begrijpt? 
 
3.  Is er iets waar je op kamp graag verder over wilt praten? 

 
JOB 13: 13 – 28 
Job bevindt zich in dit hoofdstuk in een geloofscrisis. Nadat zijn 3 vrienden hem allerlei 
verwijten en oorzaken op het hart hebben gedrukt, brengt Job zijn vragen en 
onbegrepen toestand bij de Heere. Ondanks zijn twijfels en onrust spreekt er geloof 
en vertrouwen uit zoals in vers 15: ‘Zie, al zou Hij mij doden, zou ik niet hopen? Maar 
toch zal ik mijn wegen voor Zijn aangezicht verdedigen.’ Maar ook in vers 22: ‘Roep 
dan, en ik zal antwoorden; of ik zal spreken en antwoord mij.’  
Job begrijpt er niets meer van, zoveel lijden en nu ook nog eens zijn vrienden die hem 
na 7 dagen zwijgen nu ineens bestoken met allerlei twijfels. Het moet allemaal wel zijn 
eigen schuld zijn. Hij roept om een concreet antwoord van God zodat hij het allemaal 
zou kunnen begrijpen en aan zijn vrienden zijn onschuld kan bewijzen. In vers 26 zegt 
Job dat de Heere hem zijn ongerechtigheden uit zijn jeugd toerekent. Hij is toch gaan 
twijfelen of er toch niet dingen tussen hem en de Heere in staan. Hij zal teruggedacht 
hebben aan concrete zonden uit zijn jeugd. We weten uit hoofdstuk 1 dat Job 
rechtvaardig was, godvrezend en dat hij zich afkeerde van het kwaad. Hieruit mogen 
we vaststellen dat Job God kende en dat hij ook zijn genade en de vergeving van zijn 
zonden kende. Toch denkt hij blijkbaar door alle verwarring dat God hem zonden uit 
zijn jeugd toerekent. Hierin zie je iets van de diepte van de geloofscrisis die Job had 
op dit moment. 
 
1. Herken jij dit ook als je te maken hebt met lijden/verdriet dat je van God concrete 

uitleg krijgt, dat je zoekt naar een verklaring? Helpt een verklaring om het lijden te 

dragen? 

2. Zou God jouw zonden nog toerekenen nadat hij al vergeving heeft gegeven?  
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3. Aan de ene kant spreekt Job hoop uit naar God en aan de andere kant zien we zijn 

twijfel over Gods leiding in zijn leven. Ondanks dat kiest Job ervoor om al zijn 

‘klachten’ naar God toe uit te spreken. Wat kunnen wij hiervan leren? 

4. Heb jij wel eens de neiging om God ter verantwoording te roepen, als je 

geconfronteerd wordt met verdriet en lijden? Lukt het jou om dan toch vast te 

houden aan geloof, hoop en liefde? 

JOB 19: 21 – 27 
In vers 21 smeekt Job zijn vrienden om hun ontferming. Hij ervaart dat Gods hand hem 
getroffen heeft. Ondanks dat hij niemand om zich heen had die hem begreep, ervaart 
hij toch dat de Heere leeft en doet hij een bijzondere belijdenis. Hij zegt in vers 25 en 
26: ‘Ik weet echter: mijn Verlosser leeft, en Hij zal ten laatste over het stof opstaan. En 
als zij na mijn huid dit doorknaagt zullen hebben zal ik uit mijn vlees God 
aanschouwen.’ Ondanks dat Job voelt dat dit lijden ook weleens sterven zou kunnen 
betekenen, belijdt hij dat hij zijn Verlosser kent. Dat hij verwachting heeft, dat hij, zelfs 
als het door de dood heen moet, hij God uit zijn vlees zou aanschouwen. Dit betekent 
dat Job belijdt dat hij God zelf zal zien met zijn eigen ogen! 
 
5. Wat doe jij als je een vriend of vriendin ziet lijden? Zoek je dan gelijk naar oorzaken 

en/of oplossingen? Is dit wijs?  Wat leer je hierin van de geschiedenis van Job en 

zijn vrienden? 

6. Heb je in je eigen leven weleens meegemaakt dat iemand in je 

familie/omgeving/kerk zo’n bijzondere belijdenis uitsprak als Job in vers 25? In 

welke situatie was dat?  

7. Hoe kijk je zelf naar de dood? Ook wij kunnen ernstig ziek worden. Wat is dan jouw 

belijdenis? Leg dat eens naast de belijdenis van Job.  
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Dag 5 

 “Weet ik het beter dan God?” 
 
Er is een einde gekomen aan de toespraken van de vrienden van Job. Zijn vrienden 
hebben hem verweten dat hij de Heere niet oprecht dienden en waarschuwden hem 
dat hij zich moest bekeren. Als Job dat niet zou doen, zou er nog meer oordeel over 
hem komen.  
 
Nu gaat de HEERE tot Job spreken. Wat moet dat een bijzonder moment zijn geweest. 
Het is alsof de rollen nu worden omgedraaid. De Heere gaat vragen stellen aan Job, 
in plaats van dat Job zijn vragen aan de Heere stelt. Weet Job het echt beter dan de 
Heere? Dan moet hij de antwoorden op de vragen van de Heere maar geven.  
 
Hoe is dat in jouw leven? Als er dingen gebeuren die je niet begrijpt of die je moeilijk 
vindt, geef je dan de Heere de schuld? Weet jij het beter dan de Heere? Of laat je Hem 
dan de Koning zijn? 
 

VOORBEREIDINGSVRAGEN 
1.  Is er iets wat jou aanspreekt? 
 
2.  Is er iets wat je niet begrijpt? 
 
3.  Is er iets waar je op kamp graag verder over wilt praten? 

 
VRAGEN BIJ JOB 38:1-7 
1. Probeer om de beurt deze verzen in je eigen woorden weer te geven.  

2. De Heere gaat tot Job spreken vanuit een storm (zie vers 1). 

a. Waarom zou de Heere gekozen hebben voor een storm? 

b. Lees 1 Koningen 19:11-13.  

Deze geschiedenis heeft overeenkomsten met wat er bij Job gebeurd, maar er 

zijn ook verschillen. Welke overeenkomsten of verschillen vallen je op? 

c. Job kende de stem van de Heere. Hij wist dat het de Heere was Die tot Hem 

sprak. Hoe kun je de stem van de Heere kennen vandaag? Ken jij de stem van 

de Heere? 

d. Wat zegt het je dat de Heere de ene keer in de stilte verschijnt en de andere 

keer in een storm?  

 
VRAGEN BIJ VERS 2 EN 3 
Job had in de woorden die hij sprak over de Heere conclusies getrokken over hoe de 
Heere Zijn leiding in het leven laat zien. Hiervoor had Job alleen gekeken naar de 
aardse omstandigheden van hem en anderen.  
3. a. Wat bedoelt de Heere met de woorden die Hij tegen Job spreekt in vers 2?  

b. Hoe zou je vandaag de raad van de Heere duister kunnen maken? 
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c. Als je mensen spreekt in je omgeving die de Heere niet kennen, kun je daar ook 

tegenkomen dat zij de raad van de Heere duister maken. Deel met elkaar je 

ervaringen hierin.  

d. Hoe reageer jij als je mensen tegenkomt die de raad van de Heere verduisteren?  

LEES MET ELKAAR VERS 4 TOT EN MET 7 
De Heere stelt een heleboel vragen aan Job. Hij gaat hiervoor terug naar het begin 
van de schepping.  
 
Lees ook de volgende Bijbelverzen: Job 9:5-7, Spreuken 8:29 
4. Je leest in deze verzen iets van het indrukwekkende van de schepping en de 

macht van de Heere in de schepping. 

a. Waarom zou de Heere deze  vragen aan Job stellen? (leg hierbij de link naar 

Job 9) 

b. Wat zeggen de verzen uit Spreuken, Job 9 en Job 38 jou over de schepping?  

c. Stel dat de Heere vragen aan jou zou stellen, welke vragen zouden dat zijn? En 
wat zou je antwoord zijn? 

 
In hoofdstuk 38 en 39 stelt de Heere veel vragen aan Job. Niet om hem te bestraffen, 
wel om hem tot de orde te roepen. Job is een klein mensenkind, hij mag niet vergeten 
Wie de Heere is.  
 
LEES JOB 39: 36- JOB 40:1-7 
Job geeft een reactie op wat de Heere tegen hem zegt. Hij vindt zichzelf te gering en 
weet niets terug te antwoorden. Hij zegt in hoofdstuk 39 dat hij zijn hand op zijn mond 
legt. Dit is een teken van eerbied en eigen zwijgen. Voor de Heere is een zwijgende 
Job echter niet genoeg, daarom gaat Hij verder met Zijn vragen. 
 
5. De Heere daagt Job uit om als een man klaar te gaan staan.  

a. Waar is het omgorden van de heup een beeld van?  

b. In Efeze 6 spreekt Paulus ook van het omgorden van de heupen. Met welk wapen 

moeten wij ons omgorden? Hoe ziet dat er in jouw leven uit? 

 
In de vragen die de Heere in vers 4-7 stelt aan Job klinkt heilige ironie door. Als Job 
dan zo sterk is, laat hij het dan donderen. Dan mag hij zorgen dat hij een koninklijke 
uitstraling heeft en elk hoogmoedig mens vernederen.   
 
6. Na de uitdaging van de Heere aan Job, gaat Hij hem opnieuw vragen stellen, waar 

als het ware verwijten in door klinken.  

a. Welk verwijten lees je in de vragen van de Heere? 

b. De Heere vraagt aan Job of hij Hem schuldig wilde stellen zodat hijzelf 

rechtvaardig was. Ken jij momenten in je leven dat je de Heere de schuld geeft 

van dingen die niet gaan zoals je wilt? Bespreek dit met elkaar.  

c. Ken je Bijbelse voorbeelden van mensen die de Heere de schuld gaven van het 

lijden in hun leven? 

d. Hoe zou je je denkrichting zo kunnen veranderen dat je met een zuivere blik kijkt 

naar het lijden? Zoek hier Bijbelteksten bij. 
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LEES SAMEN JOB 42:1-6 
Nu gaat Job de Heere opnieuw antwoorden. Hier spreekt een mensenkind die klein is 
geworden en niet anders kan dan zichzelf erkennen als zondig. En die tegelijkertijd 
erkent dat de Heere God is.  
 
7. Lees vers 2 en 3 nog een keer. Job erkent de almacht van de Heere en belijdt dat 

er voor de Heere geen ding onmogelijk is. Ook erkent hij dat hij dingen heeft gezegd 

die hij niet begreep en niet weet. 

a. Job herhaalt de vragen die de Heere hem stelde, voor hij er antwoord op gaf (Job 

38:2). Waarom zou hij dat doen? 

b. Welke belijdenissen lees je in deze verzen?  

c. Hoe zie je in het leven van elke dag de almacht van de Heere? Welke persoonlijke 

ervaring heb jij daarmee? 

d. Bespreek met elkaar deze stelling: 

De Heere kan wel alles wat Hij wil, maar Hij wil niet alles wat Hij kan. 

e. Geloof jij dat voor de Heere geen plan onmogelijk is? Zo ja, hoe kunnen we dan 

zuiver kijken naar de onbegrepen wegen die de Heere soms gaat? Zo nee, wat 

is er nodig voor jou waardoor je er wel in gaat geloven? 

 
8. Lees vers 4-6 

a. In vers 4 vraagt Job aan de Heere om onderwijs. Hier spreekt ootmoed uit en 

vrijmoedigheid. Wat kun je hierin van Job leren? 

b. In vers 5 wordt zien hoger gewaardeerd dan horen. Job heeft de Heere niet 

letterlijk gezien (zie Exodus 33:20).  Wat zou Job met dat zien bedoelen? 

c. Hoe laat de Heere Zich vandaag zien?  

d. Hoe kunnen andere mensen door ons heen de Heere zien?  
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Dag 6 

 “Zit het goed tussen God en mij?” 

 
We zijn toegekomen aan het laatste hoofdstuk van het boek Job. Vandaag gaat het 
over de belangrijkste vraag in een mensenleven: “Zit het goed tussen de Heere en 
mij?”. Een opmerkelijke wending komt er in het verhaal van Job. Zijn vrienden worden 
door de Heere bestraft en Job moet voor hen offeren. Hier komt Job naar voren als 
beeld van de Heere Jezus.  
 
Daarna lezen we hoe de Heere Job rijk zegent. Hij kreeg het dubbele van wat hij ooit 
bezat. Zijn vrienden en familie kwamen hem opzoeken en leefden met hem mee. Wat 
zou voor jou de grootste zegen zijn? En hoe ga jij om met mensen die misschien in 
jouw ogen meer zegen ontvangen dan jij?  
 

VOORBEREIDINGSVRAGEN 
1.  Is er iets wat jou aanspreekt? 
 
2.  Is er iets wat je niet begrijpt? 
 
3.  Is er iets waar je op kamp graag verder over wilt praten? 

 
LEES JOB 42:7-9 
1. De Heere bestraft de vrienden van Job. Ze hebben niet juist over de Heere 

gesproken.  
a. Hoe spreek jij over de Heere met je vrienden? Hoe spreek jij met de Heere over 

je vrienden? Bid jij voor je vrienden? 
b. Job moet voor zijn vrienden een offer brengen en voor hen bidden. Waarom zou 

de Heere die opdracht geven? 
c. Wat leert ons dat over hoe we met onze vrienden om moeten gaan? Deel met 

elkaar je gedachten.  
 
2. De vrienden Elifaz, Bildad en Zofar gehoorzaamden de Heere. Door de te 

gehoorzamen accepteerden de vrienden ook de veroordeling van hun standpunten 
in de gesprekken met Job. Hier zit overgave in aan het oordeel van de Heere. 
Spreek met elkaar door over wat dat betekenen kan voor ons. 
 

3. Er staat in vers 9 dat de HEERE het gebed van Job aanneemt. Dat betekent dat Hij 
het gebed heeft verhoord en doet wat Hij heeft beloofd.  
a. Waarin lijkt Job hierin op de Heere Jezus? 
b. Heb jij ervaring met het feit dat de Heere je gebed heeft verhoord?  
c. En wat als de Heere je gebed niet verhoord? 

 
 
LEES JOB 42:10-17  
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4. De HEERE bracht een omkeer in het lot van Job. Ken je voorbeelden van hoe dat 
werkt in het Koninkrijk van God? 

 
5. De Heere gaf aan Job een rijke zegen. Hij kreeg het dubbele voor wat hij heeft 

geleden, uitgezonderd zijn kinderen.  
a. Hoe zou het voor Job zijn geweest dat hij nu veel zegen van de Heere kreeg? 
b. Tel jij je zegeningen? Hoe zou je daar meer bewust bij kunnen leven? 

 
6. Toen Job stierf was 1 ding zeker: Hij ging naar het eeuwige Huis waar hij nooit meer 

hoefde te lijden. Ben jij ook op weg naar de hemel? Verlang je ernaar om daar voor 
eeuwig te zijn? Waarom wel/niet? 

 
7. Deel met elkaar als afsluiting wat je van deze week wil meenemen in het leven van 

elke dag. Bid voor elkaar en bemoedig elkaar.  

 

 

 

De HEERE heeft gegeven 

en de HEERE heeft genomen; 

de Naam van de HEERE zij 

geloofd! 

 

Job 1:20-21 


